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De voetbal 
Ik speel bij voetbalclub Jago Sint-Amandsberg. Ik heb  

een toernooi moeten spelen. Een toernooi dat zijn allemaal 

matchen van 20 minuten. Mijn trainer Abdel had zich  

vergist want we moesten tegen prof clubs spelen. Het was 

voor de beker. Er waren allemaal kraampjes met eten en 

voetbalspullen. Galatasaray was er ook. Galatasaray is 

normaal een Turkse ploeg maar in Antwerpen was er 

niemand die daar speelde dus dan hebben ze bedacht om 

een Turkse ploeg te maken. Er waren 30 ploegen. Wij 

stonden op de 14de plek.  

We moesten normaal 4 matchen spelen maar de kinderen 

van die ploeg waren al naar huis, dus die match was uit 

gesteld. Dat vond ik heeeeeeeeel stom! 

Ik was de hele match kapitein. Kapitein is een soort van baas 

op het veld. Ik vind dat kapitein zijn wel leuk, omdat je veel 

dingen moet zeggen.  

Abdel laat kinderen aan de beurt komen.  

Iemand van de U10 A speelde bij ons.  

Mijn beste vriend die staat spits. Ik sta links vooraan of 

middenvelder.  

Op dat toernooi stond ik als middenvelder. Het toernooi 

begon in de namiddag en het eindigde om zeven uur ’s 

avonds.  

Jullie denken zeker dat dit heel lang duurt. Maar dat is niet 
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waar, na een match rusten we, stipt een half uur.  

Ik vond het een hele leuke dag. 

Na de match van mij, zat ik in de auto en 

mijn papa zei: “Ik heb een hele leuke 

verrassing. ”Ik was zo benieuwd dat ik 

smeekte om het te zeggen.  

Toen kwam ik thuis en hadden papa en 

mama het gezegd: “Je mag gaan oplopen 

bij KAA Gent! 

Ik was suuuuuuuuuuuuuuper blij. Voor de 

duidelijkheid ik ben een supporter van 

KAA Gent.  

Aan het stadion waren ze onze namen aan 

het afroepen. Je had aan elke kant 11 

stoelen, aan de rechterkant mochten de 

kinderen oplopen met de spelers van KAA 

Gent en aan de andere kant mochten ze 

met Moeskroen oplopen. Ik liep met 

Moeskroen op. Ik had van elke speler van 

KAA Gent een knuffel en een high five 
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gekregen. Die match mocht ik ook kijken. 

En wadewadewade...die supporters van 

Moeskroen konden niet zingen.  

Weet je waarom? Omdat ze allemaal 

jaloers waren op het zingen van de KAA 

Gentsupporters.  

We hebben de wave gedaan. Ik vond het 

een hele leuke match.  

Het was geëindigd op 3-0 voor KAA Gent. 

 

 

 

Gedaan   !!!!!!!!!!! 

Abel 


