
De Gentbrugsemeerse 

In deze tijden ga ik met mijn mama en mijn zus elke dag gaan 

wandelen. Papa kan vaak niet me omdat hij moet werken dat 

vind ik wel jammer.  

We komen altijd met de step en we parkeren ons tegen een 

boomstam dicht bij een bos.  

Mijn zus en ik gingen eens kijken. Het was een heeeeeeeeeeel 

leuk bos want er was superveel groen.  

We zagen ook een boom die net niet tot de grond kwam. We 

zijn direct stokken gaan zoeken en zetten die tegen de boom.  

Twee dagen er na 

Dus we gingen terug gaan wandelen maar deze keer gingen we 

ook gaan picknicken waar de koeien lopen. Onze boterhammen 

waren op en mijn zus en ik gingen kikkers zoeken want ze 

maakten heel veel lawaai. Maar toen riep mama: “koe koe!!” 

Wij dachten dat ze zich mis sprak dus eerst lieten we haar maar. 

Maar toen zagen we die koe en die was supersnel aan het 

stappen. Mama was aan het joggen maar voor de duidelijkheid: 

voor mama is dat lopen.  

Ik ging sprinten naar het poortje om het open te doen. 

 

Abel    


