
                    HORROR 

HOOFDSTUK 1 

Er was eens een jongentje genaamd Leon. Hij had 

maar 1 arm, na een ernstig ongeluk met de auto. 

Hij zat op een school voor mensen met een beperking 

waar hij gepest werd. 

20 jaar later: 

Leon had een bankoverval gepleegd en werd 

gearresteerd. 

Toen ontsnapte hij door een bende rare aliens. Hij ging 

mee in hun voertuig. 

Wanneer ze helemaal boven in het universum waren 

zei de baas van de bende: “Ik wil van jou een 

menselijke alien maken waardoor je de wereld kan 

veroveren en waardoor je arm terug groeit”. “Ok”, zei 

Leon “Ik doe het moehahahahah!”  



HOOFDSTUK 2 

Ze bouwden voor Leon een fort en een voertuig zodat 

hij de wereld kan veroveren en de koning kon worden 

van alle landen.  

Nadat ze het voertuig en fort hadden gebouwd, gaf de 

baas van de bende de alien krachten waardoor hij 

bloeddorstige tanden kreeg, suuuuuuuuuuuper sterke 

klauwen die wel alles kunnen kapot maken en al een 

klein stuk arm.  

Leon zei “Het is tijd om de wereld te veroveren”. Hij 

begon eerst bij de bank waar hij was opgepakt. Nu was 

hij aan het proberen om de kluis met het meeste goud 

en geld van heel de stad te openen.  

Dus hij ging alle boeven bevrijden in alle steden.  

Maar hij wou meer en meer en meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer. 

Hij had al 1 land. 

 

 



 

HOOFDSTUK 3 

ZE GINGEN TERUG NAAR HET UNIVERSUM.  

Hij had al 3 cm arm terug maar het was niet genoeg 

en werd superkwaad op de bende en liep weg naar zijn 

voertuig en ging er vandoor.  

Hij ging naar Mars om daar een fort te bouwen hij 

sliep daar naast een grote krater.  

 

De volgende ochtend was iets op zijn been aan het 

schoppen en het zei de hele tijd “En schop en schop en 

sc…” en hij werd wakker en Leon verschoot.  

Het was en marsmannetje. Leon vroeg aan het 

mannetje: “Wat is je naam?”. Hij zei: “Mars”. 

Leon zei: “wat een coole naam, waar woon jij?”.  

Mars antwoordde: “Ik woon bij de andere 50 

marsmannetjes in een krater vol met holletjes”.   

Leon vroeg: “Mag ik bij jullie logeren voor en paar 

weken?  

“Ja hoor!”, zei Mars en hij nam Leon mee naar de 

krater en groef een holletje.  



HOOFDSTUK 4 

Iedereen ontmoette Leon, maar een paar minuten later 

kwamen de bende aliens en ze begonnen te schieten 

met raketten. Alle marsmannetjes liepen weg, buiten 

1, het was Mars met 2 geweren. Hij gaf er 1 aan Leon 

en 1 aan zichzelf. Mars schoot twee van 4 aliens dood 

en Leon ook maar de baas schoot een verdovingspijltje 

in Mars. Hij werd verdoofd en viel neer. 

De baas ging weg.  

Leon bracht Mars naar zijn familie en zei tegen hen 

dat hij de baas van aliens achternaging. Hij stapte 

naar zijn voertuig en ging hem achterna.  

 

Hij zag de baas in zijn voertuig raketten afvuren, 1 

was raak. Het voertuig van Leon stond in brand en 

enkel zijn dak niet. Hij ging erop staan en schoot met 

het geweer, dat hij had gekregen van Mars. Hij schoot 

raak en de baas zijn voertuig stortte neer op de planeet 

Mars. Hij stierf.  

 
 



Leon besloot om terug naar de aarde te gaan en een 

gewoon persoon te zijn.  

 

Hij kreeg wel een schadevergoeding, genoeg geld!  

Voor de rest had hij nog een normaal leven.  

 

EINDE Astor 😊😉 

 


