
    De regenboog kleurige olifant 

Er was een olifant die in de zoo leefde. Hij was 

dolgelukkig.  

Maar toen was er op een dag brand. 

Hij vluchtte weg en toen was zijn leven verdoemd. 

 Hij verstopte zich in een fabriek. Daar maakten ze 

tafels in regenboogkleuren. 

Er stond in het midden van de fabriek een 

supergrote pan met regenboogkleuren. 

De olifant stond op een trap die erboven hing 

maar toen....de trap zakte door en de olifant viel 

in de regenboog kleuren. 

Alle werknemers zagen het gebeuren. 

De olifant vluchtte uit de fabriek in regenboog- 

kleuren. De olifant was opvallend. Hij liep op de 

snelweg en alle mensen staarde naar de olifant. 

Er zaten honderden polities achter hem aan maar 

niemand kon hem te pakken nemen... 

Einde. Er komt ook nog een deel 2 
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Deel II 

De olifant is naar New York gevlucht. 

De politie zoekt hem nog. 

De olifant verstopte zich in een steeg. 

Er kwam een meisje langs die haar mama was 

kwijtgeraakt.  

Het meisje zag de olifant en zei tegen de 

olifant: “ben jij echt?” De olifant zei: “ja”.  

Het meisje zei geschokt: “hoe kan jij praten?”  

 

 

 



De olifant zei: “ik ben heel speciaal en wat 

vind je van mijn kleurtje?” 

 “Heel mooi en cool”, antwoordde ze. 

En toen was het meisje stil en begon ze te 

huilen. De olifant vroeg: “waarom huil je?” 

 Het meisje zei: “ik ben mijn mama kwijt, 

snif.” De olifant zei: “ik ben mijn mama ook 

kwijtgeraakt, ik mis haar elke dag.” 

“Ik heb een idee”, zei het meisje, “het is 

morgen carnaval.   

“Ja, wat bedoel je?”, zei de olifant.  

“Morgen doen we mee en jij zit op mijn rug”, 

zei de olifant. 

De volgende dag is het carnaval maar de 

politie is er ook... 

Einde  

Er komt nog een deel III   
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Deel III 

Halverwege zag de politie dat het meisje op 

de verdwenen olifant zat.  

De politie roepte: “pak die olifant!”  

De olifant rende weg met het meisje op zijnr 

rug.  Na een half uur waren het meisje en de 

olifant de politie kwijtgeraakt.  

Het meisje vroeg aan de olifant: “waar zijn 

we?” De olifant zei: “we zijn bij een verlaten 

fabriek.” 

 Het meisje vroeg: “gaan we nu hier wonen”? 

De olifant antwoordde met een diepe zucht: 

“ja”.  

Het meisje vroeg: “wat is er?”  

De olifant zei niks.  

 

 



 
 

Het meisje zei: “kijk achter je!”  

De olifant keek achter zich en hij werd 

beschoten met een slaappijl.  

Toen hij wakker werd, zag hij dat hij terug was 

in de zoo.  

Elke dag kwam het meisje naar de olifant op 

bezoek.    

 

Einde 
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