
 

                      Mijn tochtjes 

Ik ga elke dag naar de vijver, daar zie ik eendenkuikens, kikkervisjes, 
meerkoetkuikentjes en ganzenkuikens. De ganzen kakken overal en 
ze eten gras. De kikkervisjes zijn soms op één plek met suuuuuuuuper 
veel. De eenden zwemmen altijd in één groep en er waren eerst  14 
kuikens, maar nu zijn het er nog maar 12. De meerkoetjes hadden 
eerst 3 kuikens en nu zijn het er 2 en de kuikens zijn echt lelijk.   

Ik heb al vrienden gezien op de brug bij de vijver zoals Nuno en 
Lander. Ik ga elke dag gaan wandelen, dat vind ik leuk. Meestal ga ik 
in het bos gaan wandelen. Ik heb ook al een reiger gezien. Helemaal 
achteraan zitten er schapen, daar gaan we ook soms naartoe. Zij 
hebben ook lammetjes.  

Bernard 

 


