
Suikerfeest  
Het was Suikerfeest. 

 Op het Suikerfeest moest ik vroeg opstaan om mij 

klaar te maken.  

Toen was ik klaar. We gingen naar mijn opa maar ik 

kon mijn oma niet zien, omdat zij in het ziekenhuis 

was. We waren dus bij mijn opa we hadden daar 

gegeten.  

Toen gingen we weg, naar mijn andere oma en opa. 

We bleven een half uurtje daar en toen gingen we 

weg.   

We gingen naar mijn tante en mijn nichtjes. Bij hen 

hebben we supertoffe spelletjes gespeeld. ( bv. UNO, 

Twister en nog meer) en we gingen naar mijn andere 

tante. We bleven daar ook een half uur en we gingen 

naar huis.  

Het was tussen 6 en 7 uur en het Suikerfeest was 

gedaan. 

 Het was een superleuke dag!!!!!    

Einde ecrin!!!!     


