
😊 Bizarre maar leuke tijd 😊 

Plotseling kwam er corona in het land. 

En we mochten na een tijd niet meer naar school. 

Ik vond het hatelijk want we mochten onze vrienden, 

vriendinnen en onze juf niet meer zien.  

Het is keiraar we moeten ons werk thuis maken. 

Maar er zijn ook leuke dingen. 

Onze oma leest elke dag een verhaal voor en ze stuurt 

het dan op naar de familie in een filmpje.  

Ik kreeg een brief en stoeppost (dat is een bericht op 

de stoep met krijt) van Juliette, Billie en mijn neefjes. 

Ik was zooooo blij😆.  

Ik heb ook een boek van het leven van een loser 

uitgelezen.  

Ik denk dat jullie dat ook leuk zouden vinden. 

                         Er komt een deel 2. 

                                     Einde    Jeanne    

  

 


