
Moederdag 

Lieve mama, 

Je bent de beste mama van de hele wereld en 

dat zal altijd zo blijven! 

In de ochtend wil ik onmiddellijk bij jou zijn 

om je te knuffelen.  

Na het eten om op je schoot te zitten en in de 

avond om in het hoekje bij jou te zitten.  

Ik lieg niet! 

Omdat ik een mama`s kind ben en omdat je 

mooi bent, lekker ruikt, grappig bent en 

aangenaam.  

Ik vind het leuk dat je me leert koken en 

bakken en dat je me helpt met m’n huiswerk 

en dat we fietstochtjes doen.      

En nu knuffelen! 

Veeeeeeeeel liefs Jeanne 

PS: Tamira jij bent ongetwijfeld ook een hele 

toffe   mama! 


