
😉De Ardennen😉 

 
Er was eens een vrijdag, een stomme vrijdag, de rampzaligste dag van het 

schooljaar… een paar dagen geleden kwam er op het nieuws dat we vanaf 

vrijdag niet meer naar school mogen voor twee 

maanden!!!!!!!!☹☹☹☹☹☹☹☹ 

Die vrijdag probeerde ik er een zo leuk mogelijke dag van te maken maar ik 

bleef verdrietig omdat we niet meer naar school mochten! 

Toen ik thuiskwam bleef ik verdrietig. Ik denk dat de sommige andere kinderen 

dat wel leuk vonden. Maar laat het, daar hebben we het nu niet over. 

We hadden het over de Ardennen het was daar supermooi en prachtig. We 

bleven er normaal 5 dagen. 

Maar dat was veranderd naar 4 dagen. 

Helaas. 

De eerste dag dat we in ons huisje aankwamen hadden we alle bedden 

opgemaakt enzovoort, enzovoort en even later kwamen onze neefjes aan, 

Moris en Cyriel. We zijn meteen de bossen gaan verkennen. Het was 

superleuk. We probeerden zelf een kamp te maken maar dat was totaal 

mislukt. We hadden ook een binnenzwembad en hebben heel veel 

gezwommen. We hebben veel verstoppertje en tikkertje gespeeld, dat was 

grappig.  

Een paar dagen later moesten ze weg door het irritante domme coronavirus. 

Omdat ze bang waren dat er een lockdown zou komen. En ik vond dat 

superjammer en mijn neefjes vonden dat ook. 

 

 

 



 

 

 

 

 

De volgende dag speelden we verstoppertje en ontdekte ik een supercool 

kamp in het bos. Toen dat iedereen daar was heb ik een schommel gebouwd: 

letterlijk. Ik was juist daar toen Tamira belde en ik heb haar het kamp en de 

schommel getoond. 

We hebben daar nog eventjes gespeeld. Het was super. We hebben ook nog 

wat gezwommen die avond.  

Een paar dagen later zijn we naar huis gegaan. Dat vond ik jammer maar ook 

leuk want dan zag ik mijn papa terug die thuis aan het werken was. 
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