
  Covidvakantie  Pairi daiza 

Eens kwam ik terug van een Pokemonwandeling met mijn papa. We speelden 

een game, genaamd Pokémon go. 

Plots zei iedereen dat we zondag ergens heen gingen. 

Mijn papa en ik moesten raden waar naar toe, dat was heel moeilijk!!! 

We hadden een paar keer moeten raden toen mijn papa zei Pairi daiza!!!!! 

Het was een mooie zondag en op die zondag ging ik met het hele gezin naar 

Pairi daiza… 

Het was daar superleuk. 

We hebben bijna alle dieren gezien. 

Er was een stuk waar je bij de doodskopaapjes  mocht. 

Daar ben ik gebeten door een doodskopaapje en dat deed  heeeeeeeeeeeeel 

veeeeeeeeeeeeel  pijn !!!!! 

Daarna gingen we verder naar dieren gaan kijken waaronder: de witte tijger

,  hyena's  , leeuwen, ijsberen, maki’s die op mijn nek zaten (die 

mij niet beten).   

Daarna moesten we naar huis.  

Iedereen vond dat jammer maar we moesten toch.   

  

Einde Joao 
  


