
   
Mijn verjaardag die tof leuk en interessant was, was wel in de rampzalige tijd van corona. 

De dag begon iets anders dan ik verwacht had , want ik dacht dat ik lang in mijn bed moest 

blijven. 

Maar blijkbaar was dat niet zo. 

Want heel plotseling kwam iedereen (buiten mijn kleine broertjes) binnen in mijn kamer 

(maar nu heb ik een nieuwe kamer). 

En zongen happy birthday  voor me en ze brachten me ontbijt op bed!!!!!!!!!!!!! 

Maar we vonden het geen goed idee dat ik het in mijn bed op at want anders ging mijn 

prachtige bed 

 vuil zijn en dan moesten we alles kuisen. 

Toen ik mijn ontbijt op had kreeg ik een brief waarop stond dat ik een geheime missie had en 

ik moest mensen bellen om samen opdrachten te maken.  

Waaronder de mensen die dat deden: Luca, Bernard, mijn neefjes, mijn tantes, Tamira… 

Daar heb ik mijn opdrachten samen mee gemaakt en dat was heeeeeeel leuk. 

Maar wat kreeg ik als ik een opdracht af had???? 

Dan kreeg ik een stukje van de kaart waar mijn verborgen pakjes waren. 

Na de hele dag opdrachten doen is het gelukt en vond ik de pakjes die blijkbaar op de 

knutselkamer van mijn zus verstopt zaten.  

Een van de pakjes, dat ik wist dat ik zou krijgen, waren 4 laserpistolen, die echt vet cool zijn. 

Die avond hebben we er nog even mee kunnen spelen. 
 

 

Einde Joao  
 

 

 


