
De coronavakantie 

 

Op een vrijdag lag ik te slapen en toen opeens kwam mijn mama me wakker maken!  

Dat was heel raar want normaal maakt mijn wekker me altijd wakker.  

Ze zei dat ik naar mijn broer zijn kamer moest komen, dus dat deed ik.  

 

Toen zei ze dat we niet naar school moeten gaan, want door het covid 19 ging de school sluiten 

voor 7 weken.  

Mijn ouders hadden beslist dat we die dag niet naar school mochten maar naar het bos!!!!!  

 

Na een paar dagen zat ik lekker op de bank tv te kijken met mijn broer en mijn stiefzus, en 

opeens zag ik Simon fietsen en toen stopte hij voor mijn huis! Ik vond het maar raar. 

Hij belde aan en kwam werk brengen. Dat vond ik niet leuk!!!  

 

Na een paar weken was het paasvakantie! Ik was super blij dat het bijna Pasen was. Ik was ook 

heel opgewonden omdat ik een trui had 

gemaakt online en die bijna zou toekomen.  

 

Twee weken later was mijn trui er nog altijd 

niet!!! Maar ja... op Pasen hebben ik en mijn 

broer paaseieren gezocht (dat was leuk en 

makkelijk!). 

Die avond ging ik naar mijn papa. Daar 

hebben we naar een serie gekeken en chips 

gegeten.  

 

En voor de rest had ik een hele leuke tijd!  

 

Leona 

 

 


