
Het Coronavirus in “Varkenswereld”  

Er was eens een virus genaamd “HET CORONAVIRUS”.                                                         
Het begon allemaal op aarde in een landje genaamd China. 

   

Maar toen ging het van stad naar stad en van planeet naar 

planeet en toen was het ook in “Varkenswereld”. 

Varkenswereld is een fijne wereld met alleen maar varkens. 

Er was zelfs een varkenskoning.  

Maar toen was er plotseling 1 varken besmet, toen 2, dan 3, 

dan 5, dan 10, dan 20 en dan 40 en toen ging het door tot 

gans de wereld besmet was.  

 

Behalve 1 iemand genaamd Big, een klein jong varken dat 

geen familie had. Niemand, helemaal niemand had hij.  

Hij moest vluchten uit de wereld maar hij kon niet want 

iedereen was besmet.  

Hij moest een raket vinden dat naar een ander planeet kon 

gaan.  

  

Plots zag hij een raket, maar het was een kapotte raket. Het 

had geen brandstof meer en de ramen waren gebroken. 

Opeens zag hij iemand… Het was een varken dat ook niet 

besmet was. Haar naam was Yuan. Een Chinese naam want ze 

was geboren in China eerst was Big bang maar toen wist hij 

dat ze niet besmet was.  

Yuan zei: “Ik moet iets zeggen, in de raket zit een middel om 

varkens met Coronavirus te genezen.”  

 



 

Maar in de raket was iemand besmet dus ze moesten hem 

vermijden… 

EN ZE HADDEN HET, HET MIDDELTJE kunnen pakken!           

 
Eindelijk, ze moesten van huis tot huis, van stad tot stad.  

Iedereen was genezen maar er was er nog 1 iemand 

besmet…! 

 

wordt vervolgd… 

Sterre Van Wijmeersch 

 

 



 

 


