
België 
 

1. Hoofdstad   

Brussel is de hoofdstad van België, Brussel is ook de hoofdstad van 

Europa. 

 

 

2. Geboorte  

Eerst was België er nog niet. Er was Frankrijk en Nederland. Ze 

waren niet zo vriendelijk tegen elkaar. Napoleon was in Frankrijk 

aan de macht. Hij veroverde heel Nederland. De boeren van 

Nederland werden heel boos. Ze moesten erg veel belastingen 

betalen en ze mochten niet meer in de kerken. Ze werden bozer en 

bozer. Dan kwam er de boerenkrijg. Die hebben ze verloren. Maar ze 

hebben Napoleon wel verslagen in Waterloo.  

 



België hoorde dan bij Nederland. Maar ze waren niet blij.  België 

wilde een enig land zijn. In 1830 was het zover. Dus binnen tien jaar 

vieren wij de tweehonderdste verjaardag van België. 

  

In de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland wilde ze er een rubbertje 

tussen en dan kreeg België land bij en was België het rubbertje.  

  

3. Delen 

België bestaat uit een Leeuw en een Haan.  

De leeuw staat voor Vlaanderen. 

Daar wordt Vlaams of Nederlands 

gesproken.  

De haan staat voor Wallonië. Daar 

wordt Frans gesproken.  

 

 

Er wordt nog een derde taal gesproken in België, Duits.  



 

 

 

 

 

4. Provincies 

België telt tien provincies: 

Luik met als hoofdstad Luik 

Namen met als hoofdstad Namen 

Vlaams Brabant met als hoofdstad Leuven 

Waals Brabant met als hoofdstad Waver 

West-Vlaanderen met als hoofdstad Brugge 

Oost-Vlaanderen met hoofdstad Gent  

Luxemburg met als hoofdstad Aarlen 

Limburg met als hoofdstad Hasselt 

Henegouwen  met als hoofdstad Bergen 

Antwerpen met hoofdstand Antwerpen  

 

 

 



5. Europa 

België ligt aan de zijkant van Europa. België is één van de kleinste 

landen van Europa. Monaco is het kleinste.  

De buurlanden zijn Frankrijk, Nederland, Engeland, Duistland en 

Luxemburg. 

 

 

6. Vlag 

De vlag komt eigenlijk van een combinatie van 

Duitsland en Nederland.  

 

Duitse vlag heeft de kleuren rood, geel en 

zwart. Deze kleuren liggen anders dan bij de 

vlag van België:   

  

De Franse vlag heeft ook rechte lijnen:  

 

 

De combinatie omgekeerd is de vlag van Nederland.       
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