
Op  vrijdag de 13de zei mijn papa dat door het coronavirus er 1 maand 

geen school was.  

Eerst vond ik het supertof maar toen hij zei dat mijn hobby’s ook niet 

doorgingen vond ik het een pak minder leuk.  

Maar we maakten er het beste van.  

Ik verveelde me rot.  

 

We hebben wel een paar leuke dingen gedaan. We hebben ook 

pannenkoeken gebakken.  De pannenkoeken waren veel te dun. Lou 

maakte grote pannenkoeken en ik maakte kleine pannenkoeken. De 

pannenkoeken waren wel kei lekker. Van mij was er één pannenkoek 

mislukt maar daarvan maakte we poffertjes. Van Lou waren er 0 

pannenkoeken mislukt. 

  

We dronken elke dag 2 glazen thee.  

 

We hebben Staf ook in een parkje gezien. Samen met Staf hebben we 

met zijn minibasketbal gespeeld. Lou, Staf en ik hebben ook een 

reuzestok boven het meertje geplaatst en er op gebalanceerd. Dat  was 

echt eng omdat er een stuk of 5 mensen keken.  

 

Onze papa was een beetje ziek dus  daardoor moesten we 5 dagen 

langer bij onze mama blijven. Gelukkig wonen we heel dicht bij een 

park. Elke dag gaan we een uurtje naar het park. En we maken om de 2 

dagen een wandeling.  

 

We kijken elke vrijdag avond samen naar de Mol.  

We hebben ook onze zetel (eigenlijk  veldbed) toe geklapt en 2 

matrassen gepakt één tegen de muur gezet en één op de grond gelegd 

en zo een nieuwe zetel gemaakt.  

 

VIC ( Beernaert)  


